
In Lelystad werken veel maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven samen om 
eenzaamheid te voorkomen en terug te dringen. Tijdens een wandeling gaat wethouder Rinze 
Broekema met Lelystadse inwoners in gesprek met over hun persoonlijke verhaal rondom een-
zaamheid. “Als wethouder ga ik over zorg en gezondheid. Meestal voelen mensen zich gezonder 
en minder eenzaam als zij onderdeel zijn van de samenleving. Daarom zet ik me in voor meer 
verbinding.” In dit rondje sprak de wethouder met Robert Schoppen.

Alles viel tegelijk
Zestien jaar geleden kwam Robert bij 
de Dag en Nachtopvang van het Leger 
des Heils Lelystad. “Ik had financiële 
schulden, mijn relatie eindigde, mijn 
moeder overleed en ik had geen con-
tact met mijn vader. Alles viel tegelijk 
en ik stond helemaal alleen. Dankzij 
het Leger des Heils hoefde ik gelukkig 
niet op straat te leven en ontmoette 
ik nieuwe vrienden.”

Het kan iedereen overkomen
“Mensen hebben een negatief beeld 
van daklozen, maar realiseren zich 
niet dat het iedereen kan overkomen. 
De maatschappij is een ladder en je 
gaat omhoog, tot je bij tegenslag 
een paar treden valt. Als je in zo’n 
situatie komt, moet je jezelf kunnen 
herpakken. Ik zat vier maanden bij 
de opvang, waarna ik een huurkamer 
vond. Een medewerker bij Budget-
beheer beheerde drie jaar lang mijn 
geld tot ik helemaal schuldenvrij was.” 

Geïsoleerd
Robert had geen fijne jeugd met een 
zeer strenge vader en zieke moeder. 
Door zijn erfelijke ziekte voelde hij 
zich daarnaast vaak geïsoleerd. “Mijn 
moeder had de ziekte van Von Reck-
linghausen, wat ik ook heb. Hierdoor 
heb ik bultjes op mijn lichaam en 
gezicht. Dat valt op en mensen kijken 
je op straat raar aan. Nu ik ouder ben 
ga ik er anders mee om, maar in de 
puberteit raakte dat me erg. Het helpt 
als je steun hebt van mensen die om 
je geven, maar als je geen netwerk 
hebt, loop je vast.”

Cliëntenraad
Door zijn ziekte kan Robert niet meer 
werken. Wel is hij lid van de lokale, 
sectorale en landelijke cliënten-
raden van het Leger des Heils. “In de 
cliëntenraad kom je op voor mensen 
in een soortgelijke situatie als waar ik 
in zat.” Robert komt zelf nog dagelijks 
bij het Leger des Heils voor koffie en 
de gezelligheid. “Gewoon samen een 

broodje eten. Als je helemaal alleen 
bent, ben je niet in beeld. Dus ga 
naar een buurthuis of inloophuis, eet 
mee, drink een kopje koffie en maak 
contact met andere mensen.”

Elkaar helpen
Robert praat makkelijk met mensen 
die bij het Leger des Heils komen 
voor hulp of op straat leven. “Ik heb 
zelf in zo’n situatie gezeten en weet 
hoe het is. Laatst zag ik een man in 
prullenbakken zoeken naar drinken, 
en gaf ik hem een beker koffie. Dan 
zie je mensen verbaasd kijken, terwijl 
het normaal zou moeten zijn om 
elkaar te helpen. Als kind zag ik in het 
winkelcentrum altijd een oudere man 
met een collectebus van het Leger 
des Heils onder aan de roltrap. Mijn 
ouders zeiden dan: Als je geld over hebt, 
geef het dan aan hen. Je weet nooit wanneer 
je zelf iets nodig hebt.”

www.lelystad.nl/eentegeneenzaamheid
#eentegeneenzaamheidlelystad

Hulp bij het maken van (nieuwe) 
contacten? Neem contact op met het 
Sociaal wijkteam. Samen kijken we 
hoe we dit kunnen regelen. 
www.welzijnlelystad.nl

“Als je helemaal alleen bent, 

ben je niet in beeld.”

Rinzes Rondje  
met Robert Schoppen

Je kunt met veel vragen terecht 
bij het Leger des Heils. De dag- en 
nachtopvang in Lelystad biedt 
opvang aan dak- en thuislozen. 
www.legerdesheils.nl


