
In Lelystad werken veel maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven samen om 
eenzaamheid te voorkomen en terug te dringen. Tijdens een wandeling gaat wethouder Rinze 
Broekema met Lelystadse inwoners in gesprek met over hun persoonlijke verhaal rondom 
eenzaamheid. “Als wethouder ga ik over zorg en gezondheid. Meestal voelen mensen zich 
gezonder en minder eenzaam als zij onderdeel zijn van de samenleving. Daarom zet ik me in voor 
meer verbinding.” Tijdens zijn eerste ‘Rinzes Rondje’ sprak de wethouder met Euredice Kerk.

Weinig tijd voor vriendschappen
“Al heel jong zorgde ik voor mijn 
mentaal zieke moeder. Daarnaast  
had ik de zorg voor mijn zes kinderen 
en toenmalige zieke man, waardoor  
ik weinig tijd overhield voor vriend-
schappen.” Euredice kreeg mantel-
zorgondersteuning vanuit Welzijn 
Lelystad en deed daarnaast vrijwilli-
gerswerk. Ondanks deze sociale con-
tacten voelde zij zich toch eenzaam. 
“Toen mijn kinderen uit huis gingen 
en mijn jongere broers en zussen de 
zorg voor mijn moeder overnamen, 
viel ik in een gat.”

Aandachtcentrum en OpenJeHart
Als mantelzorger kende Euredice de 
Mantelkring al. Na een scheiding 
kwam ze ook in contact met het Aan-
dachtcentrum Lelystad en OpenJe-
Hart.“ Tijdens een workshopweekend 
kwam ik erachter hoe zwaar het voor 
mij was geweest als jonge mantelzor-
ger. Ik besefte niet hoe eenzaam ik 
was.”

Gestopt met school
Je merkt het niet direct aan haar, 
maar Euredice is niet geschoold. 
“Ik kom zelfverzekerd over en spreek 
heel goed, maar schrijven en lange 
stukken lezen lukt me niet. Daarom 
doe ik nu een cursus Nederlands.” 
Na een brand in haar ouderlijk huis 
stopte ze met school. “Ik spijbelde 
van school. Iets wat ik nooit deed. 
Door een vonkje uit het stopcontact, 
ontdekte ik dat we brand hadden. Ik 
heb toen mijn moeder wakker ge-

maakt die boven lag te slapen. Daarna 
was ik bang om van huis te gaan.”

Echt luisteren
Dankzij de hulpverlening voorkwam 
Euredice een depressie. “Het Aan-
dachtcentrum zette mij weer in mijn 
kracht en vrijwilligster Lia belt me 
elke week. Er ging een wereld voor me 
open toen ik haar leerde kennen. Ik 
heb nog nooit iemand meegemaakt 
die zo goed luistert en echt hoort wat 
je zegt zonder een mening te geven. 
Ik ga nu ook meedoen met activitei-
ten van OpenJeHart en verwijs vaak 
naar het Aandachtcentrum. Ik ben 
helemaal ‘fan’!”

“Het was leuk om te wandelen met de 
wethouder en fijn om te horen wat hij 
doet om eenzaamheid te voorkomen. 
Ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal 
mocht vertellen.” 

www.lelystad.nl/eentegeneenzaamheid
#eentegeneenzaamheidlelystad

Aandachtcentrum Lelystad is er 
voor alle inwoners van Lelystad. 
Je mag hen altijd benaderen voor 
een luisterend oor. 
www.aandachtcentrum-lelystad.nl 
of 088-7878809

Hulp bij het maken van (nieuwe) 
contacten? Neem contact op met het 
Sociaal wijkteam. Samen kijken we 
hoe dit kunnen regelen. 
www.welzijnlelystad.nlDe activiteitenapp voor alle inwoners van Lelystad

Wil je anderen ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten? Kijk dan in de app ‘Lelystad met elkaar’. 

In de app staan allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Verder vind je er informatie 

over eenzaamheid en organisaties waar je terecht kunt als je eenzaamheid ervaart.

Nieuwe app ‘Lelystad met elkaar’ Download 
de gratis 

app!

www.lelystad.nl/eentegeneenzaamheid
#eentegeneenzaamheidlelystad

“Ik besefte niet hoe  
eenzaam  ik was.”

Download 
de app

‘Lelystad met 
elkaar’

Rinzes Rondje  
met Euredice Kerk


